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1e lezing Deut. 8, 2 – 3, 14b – 16a 
2e lezing 1 Kor. 10, 16 - 17 
Evangelie Joh. 6, 51 - 58 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Wanneer een medebroeder komt vragen om opname in onze gemeenschap - we hebben het 
maandag nog meegemaakt - dan werpt hij zich plat op de grond, in overgave, weerloze 
overgave, en wordt hem de vraag gesteld: “Wat verlangt U?”. Wanneer de enige Zoon van 
God, Jezus Christus, op aarde komt om onze Broeder te zijn, ligt Hij weerloos in een kribbe. 
En ligt Hij hier weerloos, onbeschermd op het altaar. En ook wij zouden Hem eigenlijk nu 
kunnen vragen: “Heer Jezus, wat verlangt U?”. Wat zal Hij antwoorden als wij Hem vragen; 
“Wat verlangt U?”. “Waarom bent U hier, zó?”.  
 
Hij verlangt ons leven, Hij verlangt onze volmaakte vreugde, Hij verlangt onze eenheid, 
daarvoor is Hij hier. Hij verlangt ons leven, zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef 
door de Vader, zo zal ook Hij die mij eet leven door Mij. Hij ligt daar voor ons leven! Zijn 
aanwezigheid zou zinloos zijn, nutteloos, vruchteloos zijn als wij Hem niet zouden 
aanvaarden als ons Leven, als ik Hem niet toelaat tot mijn leven. Daarvoor is Hij hier; voor 
niets anders.  
 
Hij is er niet voor Zichzelf, zoals….bijvoorbeeld ook brood er niet is voor zichzelf maar om 
mensen te voeden. Zoals wijn er niet is om zichzelf maar om het hart van mensen te 
verblijden. Zo is Jezus onder ons omdat Hij Bron van leven – vreugde voor ons wil zijn. Hij is 
niet gekomen om gediend te worden, Hij is gekomen om te dienen. Om bron te zijn van 
leven, bron van heiligheid, bron van eenheid. Hij is niet gekomen om te oordelen maar om te 
redden. Hij is er voor ons. Daarom heeft Hij ons dit Sacrament gegeven. Daarom is Hij onder 
ons in de gestalte van Brood en Wijn, om Zich aan ons mee te delen, om Zich voor ons te 
geven. Om Zich weg te geven voor ons. Hij vraagt niet, maar geeft. Het is zaliger te geven 
dan te ontvangen; het is Gods eigen Wezen, Zich weg te geven voor ons.  
 
Aanbidding van dit Allerheiligst Sacrament is ontvangen met heel ons hart, met heel ons 
leven, met alles wat wij zijn, is ontvangen van dit Sacrament. Is toelaten dat Zijn diepste 
verlangen aan ons wordt vervuld. Dat wij één zouden zijn, dat wij bevrijd zouden zijn van 
alle zonden. Dat wij zouden leven in Gemeenschap met Hem zoals Hij leeft in Gemeenschap 
in een onovertrefbare Eenheid met Zijn Vader. Dan zijn wij aanbiddende mensen in de Geest 
van God, in de Waarheid van Zijn aanwezigheid op dit altaar. Aanbidden is ook 
dankzeggen. Dat Hij zich zo aan ons, aan ons – zoals wij zijn, aan ons mensen toevertrouwt, 
dat Hij Zich zo in onze handen legt. Dat Hij Zich zo in onze handen legt dat wij Hem nu de 
wereld in mogen dragen, samen met Hem, niet op onszelf gericht. Maar om Zijn verlangen 
in onze maatschappij in vervulling te laten gaan. Amen. 
 


